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Anders zijn  



 

De olifant keek naar de muis 

en voelde zich als een groot huis. 

“Kon ik maar ritselen tussen het graan, 

zonder dat muren kapot gaan.” 

 

Hij vouwde zijn oren en maakte zich klein, 

maar elke stap die hij zette was luid en deed pijn. 

Terwijl de muis danste 

en de olifant zich verschanste… 

 

Een holletje diep, een kruimel als feest 

want was ik maar klein en fijn. 

O, wat wil ik zo graag  

anders zijn. 

 

Indra Vaes  

6de leerjaar B –  

Basisschool Ursulinen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vleugels 

 



Als iets niet goed lukt 

en je voelt je even kwetsbaar  

als de kleurrijke frêle vleugels 

van een vlinder. 

 

En je bent erg eenzaam 

dan gaat de tijd zo langzaam. 

Je voelt je onzeker en klein. 

Het leven kan echt wel eens hard zijn. 

 

Maar denk dan aan die vrije vlinder. 

Die straalt met haar prachtige vleugels in het rond. 

En als er eens iets moeilijks gaat 

val dan niet meteen op de grond. 

 

Bedenk dat het vanzelf weer goed komt. 

 

Flo Lheureux 

6de leerjaar B –  

Basisschool Ursulinen  

 

 

 

 

 

 

Tijd 

 

Mijn kat is klein en fijn. 



Daardoor zie ik hem bijna niet. 

Hij lijkt wel onzichtbaar. 

Toch heeft hij iets te vertellen. 

 

Hij is geen coole tovenaar of kleine mier. 

Nee, hij is een lieve kat. 

Hij eet heel veel maar hij groeit maar niet. 

Hij slaapt heel veel maar hij groeit maar niet. 

 

Hij speelt 

met de tijd die hij over heeft. 

 

Ik speel 

met de tijd die ik krijg en 

met mijn broer. 

 

Arne Harzé 

6de leerjaar B –  

Basisschool Ursulinen  

 

 

 

 

 

 

Zelfvertrouwen 

 

Ik wou dat ik een hond was. 

Dan mag ik snuffelen overal. 



Dan blaf ik wanneer ik wil 

en speel ik soms hevig met mijn bal. 

 

Maar in het echt gaat het niet 

Ik was maar wat raar. 

Ik vertelde het aan mama over de hond. 

 

“Als je wil, dan kan je dat!  Blijf geloven in jezelf!” 

“Je kunt het wel!” 

Ik deed het op school. Iedereen keek. Ik was speciaal. 

Ze wouden me als vrienden. 

Toen zei ik : “ Te laat, nee!” 

Ik blijf bij mijn vrienden, dat vind ik meer dan oké! 

 

Anna De Reymaeker 

6de leerjaar B –  

Basisschool Ursulinen  

 

 

 

 

 

 

 

Nachtmerrie 

 

Muis woont al 33 jaar vredig in zijn huis. 

Zijn leven kon niet beter, 

dacht hij zelf. 



 

Maar ja,  

Aan elk fijn liedje komt een eind. 

 

De eigenaars van zijn muur kopen een kat. 

Muis is het na de eerste ontmoeting al weer zat. 

De grootste nachtmerrie der muizen is uitgekomen bij muis. 

 

Ik zal wel verhuizen denkt muis 

maar er is niets te koop. 

Dus al wat er nog rest is 

verdriet en hoop. 

 

Ferre Lheureux 

6de leerjaar B –  

Basisschool Ursulinen  

 

 

 

 

 

 

 

Mens 

 

Toen ik een baby was 

was ik een kleine mens. 

 

Nu ben ik een kind, 



de volgende evolutie van de mens 

 

Elk mens is uniek 

daar geraak ik niet van in paniek. 

 

Ik kijk op naar mijn broer, 

want hij doet altijd stoer. 

 

Stan Pelgrims 

5de leerjaar B –  

Basisschool Ursulinen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hond  

 

Toen ik wakker werd, 

was ik een hond. 

Open viel mijn mond, 

toen ik voor de spiegel stond. 

 



Ik wiebelde met mijn staart. 

Ik kon bijna niets zien. 

 

Ik wil terug normaal zijn. 

Niet langer meer een hond. 

Want ik hou niet zo 

van die stront 

uit mijn kont… 

 

Maxim Vanhooreweghe 

5de leerjaar B –  

Basisschool Ursulinen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kikker 

 

Ik vroeg mezelf eens af 

“Hoe zou het zijn als ik een kikker was?” 

En toen… 

Pif – Poef – Paf ! 

Ik kon springen in een plas! 

Ik kon vliegen vangen met mijn tong! 



Ook onder water ademen! 

Maar toen ik mijn favoriete liedje zong  

zorgde dat voor problemen… 

Ik kon het niet meer. 

Het deed zeer aan mijn stem. 

 

Ik wil terug een mens zijn. 

Ik voel me zo klein. 

 

Terug een mens zijn, 

dat was ook wel fijn. 

 

Finn Evers 

5de leerjaar B –  

Basisschool Ursulinen  

 

 

 

 

 

Een paard in maart  

 

Het paard  

is jarig in maart. 

Het paard  

krijgt een taart. 

De taart valt op het paard. 

Het paard is niet meer blij. 

Maar dan krijgt het paard een kaart. 



De kaart vliegt weg. 

Het paard is niet blij. 

 

En dan krijgt het paard 

een cupcake. 

 

Eiya Laboui 

5de leerjaar B –  

Basisschool Ursulinen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanarie 

 

Vrijdag lijkt mijn hoofd fluogeel als een kanarie. 

Papa stofzuigt, mama dweilt.  

En ik moet mijn kamer opruimen, alles altijd weer opnieuw. 

Ik ben het zat 

Elke dag opnieuw beginnen. 

Dus vanaf nu doe ik mijn eigen zin.  

Ook al zeggen ze : “ doe dit, doe dat!”, dan zeg ik : “nee!”. 

Deze avond vroeg ik me af of het leuk zou zijn om een kanarie te zijn. 



Dan kan ik vliegen, mooi zingen en mooi fluiten, dan ben ik altijd vrolijk. 

Dan ben ik mooi geel en hoef ik niet naar school. 

En dan moet ik nooit meer mijn kamer opruimen. 

Maar wat doe ik dan?  

De hele tijd rond blijven vliegen tot ik gevangen word genomen en tentoongesteld. 

Mensen kijken naar me, maken foto’s en filmpjes van hoe ik zing. 

Daarom blijf ik toch liever een mens. 

Want dat is mijn wens. 

 

Noore Van Laar 

5de leerjaar B –  

Basisschool Ursulinen  

 

 

 

 

 

 

Een diepe slaap  

 

Soms slaap ik diep. 

Zo diep als de zee. 

 

En jij, jij was mee. 

We slingerden aan het koraal en  

veranderden driemaal :  

     in een vis die stonk naar pis, 

     in een haai die zwom naar de baai, 

     in een hert dat altijd wakker werd. 



 

Net zoals ik - door het zand. 

O, zo irritant! 

 

Odin Lemmens 

5de leerjaar B –  

Basisschool Ursulinen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paarden van de maan 

 

In een bos van zilveren mist 

waar de maan op kristallen danst. 

Reusachtig glijden paarden over wolken. 

Hun hoeven laten sterren fonk’len. 

 

Aantrekkelijk glanst hun vacht in het licht. 

Hun ogen dragen geheimen van oude tijden. 

Ze fluisteren in de wind. 

Vertellen verhalen van draken 

en van verborgen rivieren die zingen 



en bomen die lachen. 

 

Wie durft te volgen 

komt misschien bij een wereld van dromen, 

waar alles mogelijk is  

en paarden de sleutels van het avontuur dragen. 

 

Zeinab Ousseïni 

5de leerjaar B –  

Basisschool Ursulinen  

 

 

 

 

 

 

Papa 

 

Ik wil papa zijn. 

Ik ben ingenieur. 

Wiskundeprof! 

 

Maar veel werken 

heel veel. 

Achter de computer. 

Heel de dag! 

 

Te veel. Oeps! Digi-meetings 

Praten!  Praten!  Ideeën! 



Jammer! 

 

Ik denk dat ik toch liever een kind blijf. 

En papa mijn papa! 

 

Anna Van Lammeren 

5de leerjaar A –  

Basisschool Ursulinen  

 

 

 

 

 

 

 

Koning van de nacht 

 

Een kat op het dak 

In het maanlicht  

zo zacht 

 

Hij sluipt 

door de stilte  

van diep in de nacht. 

 

Met ogen die glanzen  

en pootjes zo stil 

is hij koning van dromen. 

 



Precies zoals hij wil. 

 

Kawthar Baghouri 

5de leerjaar A –  

Basisschool Ursulinen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ik maar een wolk in de lucht 

 

Een wolk kan alles laten zien : 

Boosheid , verdriet,  blijheid. 

Blijheid is de zon. 

Boosheid is donder. 

Bliksem is verdriet. 

Soms voel ik me een zonnetje en soms een bloemetje. 

Als ik een bloemetje wil zijn voel ik een warm zonnetje op mijn huid.  

Vaak ben ik een wolkje. 

Een wolkje op een schilderij. 

Soms ben ik een roze wolk, blauw of wit. 

Mijn kleur die iedereen ziet is wit. 

Wit is een eenzame kleur  

maar wit is ook  



een klein wolkje in de lucht. 

 

 

Daniela Ngoma Muanda 

5de leerjaar A –  

Basisschool Ursulinen  

 

 

 

 

 

 

 

Ik wil een konijn zijn 

 

Ik voel me soms een konijn 

dan ben ik zo klein. 

Met veel zachte haartjes 

en met veel wiebelstaartjes. 

 

Ik wil een konijn zijn. 

Met een lekkere wortel en die is zo mooi oranje. 

 

Een konijn heeft vier poten 

en een konijn heeft veel kleuren. 

 

En dat zijn … bruin, grijs, beige, wit en zwart. 

Veel kleuren! 

 



Daarom wil ik een konijn zijn. 

Konijnen zijn heel schattig en ik wil ook schattig zijn. 

 

 

Noor El Hannoudi 

5de leerjaar A –  

Basisschool Ursulinen  

 

 

 

 

 

Ik denk dat ik toch liever een tiener blijf 

 

Een rups verandert in een vlinder 

maar een vlinder verandert niet in een rups. 

 

Als baby veranderde ik in een tiener. 

Hoe verander ik weer naar een baby? 

Het antwoord weet ik niet. 

Wat zou het leuk zijn : 

   geen school 

   geen huiswerk 

   geen toetsen. 

Maar ook … 

   geen pizza 

   niet tot heeeel lang opblijven 

   geen knutselen 

Dus ik denk dat ik toch maar liever een tiener blijf. 



 

Ioli Chrysogelou 

5de leerjaar A –  

Basisschool Ursulinen  

 

 

 

 

 

 

 

Onze klas 

 

Iemand antwoordt op een vraag. 

Iemand slaapt zoals een kat. 

Iemand durft geen antwoord geven. 

Hij is nu zoals een muis. 

 

Eén is supergoed in wiskunde. 

Eén is moe de hele dag. 

Iemand werkt supertraag. 

Zoals een schildpad. 

 

Iemand lijkt wel een aap 

wanneer hij op de speelplaats lacht. 

Iemand eet gewoon zijn koekje. 

 

Kleine kindjes springen als konijntjes in een springtouw. 

De juf roept: “ De speeltijd is gedaan! Iedereen naar huis!” 



 

Masha Urbanovich 

6de leerjaar B 

Basisschool Ursulinen Mechelen  

 

 

 

 

 

 

Later wil ik een boerderij 

 

Later werk ik op een boerderij. 

Dan heb ik  

een koe 

een schaap 

en nog veel meer. 

 

Het allerliefst wil ik een kat. 

Met vier poten, 

een mooie staart,  

met een dikke vacht 

en heel zacht. 

 

En dan 

heb ik de beste boerderij ooit! 

 

Seida Azanata Samake 

5de leerjaar A 



Basisschool Ursulinen  


