Thema: Fruit
Dag iedereen,

Hier zijn we weer met een nieuw thema.
Deze week gaan we vanalles leren over fruit.
Smakelijk iedereen!

vele groetjes,

Juf Marlies en juf Inneke

Dag 1:

- Filmpje: prentenboek: rupsje nooitgenoeg
- Gezonde rupsen maken met druiven en een aardbei (zie bijlage)
- Ganzenbord rupsje nooitgenoeg (zie bijlage)

- fruit boetseren met zoutdeeg

- Gedichtje: (zie bijlage)
Appelije groen, ik geef je een zoen.
Appeltje geel, ik laat je heel.
Appeltje rood, sapperloot.
Hap en hop, ik eet je op

- Kleurplaat (zie bijlage)

Dag 3:

- Lied: de fruitshake van Dirk Scheele
https://www.youtube.com/watch?v=k_EN7yidArw

- Kleur het fruit in de juiste kleur aan de hand van een legende? (zie bijlage)

- Knip de prenten uit. Schud ze door elkaar en leg de prenten terug in de juiste
volgorde. (zie bijlage)

- Filmpje: ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!
- Stempelen van druiventros met vingertoppen of wc rolletjes (zie bijlage)
- Verbinden: trek een lijn van het halve stuk fruit naar het hele stuk fruit (zie bijlage)

- Koken met fruit:
e fruitsaté maken
e appelmoes maken
e appelsiensap maken/persen


https://www.youtube.com/watch?v=k_EN7yidArw

e fruitsla maken
e smoothie

- Of voor de creatieve koks onder ons: (foto’s zie bijlage)
o fruitijsjes
e fruit schilderij
e regenboog-spiesjes: framboos, sinaasappel, ananas, kiwi, blauwe bes en
blauwe druif
- Endan nu... de blinddoek om. Weet jij nu nog welk fruit het is? Proeven maar!!!
- Alles op! Help je mama of papa mee met de afwas?



